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Vertelling 4–7 jaar

Petrus zegt nee
Jezus en zijn leerlingen zijn op reis.
Ze hebben een lange tocht gemaakt.
Nu rusten ze even uit.
Terwijl ze water drinken en iets eten, kijkt Jezus de kring rond.
En dan begint hij te vertellen:

‘Nu zijn we hier, heel ver van huis.
Maar over een tijdje gaan we naar Jeruzalem.
Daar moet ik naartoe.
Het is de stad waar de bazen van het land wonen.
Zij zullen mij gevangennemen en dood maken. Maar op de derde dag sta ik op. En 
dan zal ik…’

‘Ho, ho!’ klinkt het opeens. ‘Ho, ho!’ 
Het is Petrus. Hij is opgestaan en schudt met zijn hoofd.

‘Ho, ho!’ roept hij nog eens. ‘Dat mag niet gebeuren hoor!’ 
Petrus loopt naar Jezus toe en pakt hem bij zijn hand. ‘Kom eens mee’, zegt hij.
Ze lopen een stukje bij de anderen vandaan. Daar zegt Petrus streng: ‘Je moet niet 
zeggen dat ze je dood zullen maken, Jezus. Dat laat God toch niet gebeuren?’
Jezus kijkt Petrus aan. Nu schudt Jezus zijn hoofd. Hij zegt: ‘Weet jij soms wat God 
wil? Jouw woorden komen niet van God, Petrus. Ze zijn juist tégen God.’
Jezus loopt terug naar de anderen, en Petrus loopt achter hem aan.

‘Als je echt bij mij wilt horen, moet je niet denken aan wat je zelf wilt’, zegt Jezus. ‘Kies 
niet alleen voor de dingen die je zelf vrolijk en fijn vindt. Er horen ook verdrietige 
dingen bij.’ 
Jezus steekt een hand uit naar Petrus, die weer bij de groep komt. 

‘Op een dag kom ik terug’, belooft Jezus. ‘Dan zal ik stralen van geluk, omdat God 
daarvoor zorgt. En dan ben ik jullie niet vergeten; ik weet alles wat jullie voor mij 
gedaan hebben.’
Petrus schudt niet langer met zijn hoofd. Hij knikt. Maar toch is het moeilijk, wat 
Jezus zegt.

Mattijs Weegenaar 

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Zegt er weleens iemand
‘ho, ho’ tegen de kinderen? Wie doet
dat? Kan iedereen tegen jou zeggen

dat je iets niet mag doen? (Bijvoorbeeld je
kleine broertje, of iemand uit je klas?)
Wat vinden de kinderen ervan dat Petrus ‘ho,
ho’ zegt tegen Jezus? En wat vinden ze van
Jezus’ reactie?

p
Spel: Om de beurt vertellen de kinderen
over hun vakantie, waarbij ze mogen
kiezen of ze iets vertellen dat echt waar

is of iets dat ze verzonnen hebben. De andere
kinderen proberen te raden of het echt waar is.
Denken ze dat iets verzonnen is? Dan gaan ze
staan en zeggen: ‘Ho, ho! Dat klopt niet hoor!’
Het kind dat aan het vertellen is, vertelt hoe
het zit.

s
Creatief: Jezus zegt dat hij zal stralen
van geluk. Hoe ziet dat eruit? De
kinderen maken er een tekening van.

Vertellen
Een moeilijke weg
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